Gedragen

Te weten gedragen te worden,
Want JI) bent hier.

Je bent altijd geweest.

Zacht en sluimerend,

Altijd verlegen.

Mijn weten wordt gedragen,
Mijn zijn wordt gedragen,
Laat mij erin zakken,

Zacht snikkend,

Zacht getroost.

Geen kruis,
Geen speer,
Geen mijn,
Geen pijn,
Geen dein.

Ji!
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