Gekkenhuis.

Je hebt gezocht daar
om een antwoord te vinden,
op die enorme gekte om je heen.
Je bent die gekken gaan zoeken

en gewoon nadoen om te leren.

Je hebt een gekkenhuis in
jou zelf, uit liefde, gebouwd.
Waarom zou je immers zo
ver van huis gaan?

Hoe groter het huis,

hoe groter de liefde.

Binnen in jouw gekkenhuis,
woont een die weet,
een die echt kent,
die is daarbij geweest,

ook nu hoort zij toe.

Zij wacht totdat jij
je tralies kent en voelt,
om daarna te komen,
naar jou, niet alleen
in stilte s'nachts.

Gewoon

nu

zij is jouw antwoord,

zZij is jouw vraag.


https://www.jung-coach.com/gekkenhuis/

