Geliefde

Altijd gedacht dat jij mijn broeder, mijn geliefde was.

Een grote muur om ons heen gebouwd,

uit grote angst voor Jou.

Dan wanneer jij op de deur bonst,
voel ik die angst weer,

die zwart stille getuige.

Maar Jij juist bent mijn geliefde,
Jij bent draagster van dit kasteel,
Jij staat alle muren toe.

In mijn verwarring tegen Jou,

om mijn tweeling broer te beschermen.

Maar juist Jij vervolgt mij niet,
het is ik, die hier in verwarring is,
Jou toe te laten is hierin te gaan,
de sprong in die zwarte wolk,
daarbinnen ben Jij, mijn geliefde,
dan altijd weer tesamen.

Jij mijn hoedster en draagster,
draag mij en hoed mij,

zonder jou is niets,

alles wat ik ben en heb,

geef vrij ik aan Jou.

Jij hebt mij niet vervolgt,

maar ik wel Jou in alles,

in die gegrepen, onbegrepen angst
ik geef mij aan Jou,

opdat Jij mij vergeeft.

Ik heb er altijd naast gezeten

en Jij stil onzichtbaar naast mij.
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