Geliefde

Ben ik wel een geliefde
van mijn geliefde?
Wie is de Geliefde

van mijn geliefde?

Wie is die geliefde

van mijn schaduw?

Ben ik niet de schaduw

van mijn geliefde Geliefde?

Wat is wanneer
schaduw en licht
samen vallen?
Schaduw vanuit licht
en licht uit licht,
alles liefde uit liefde;
De twee en drie
zijn één geheel,
één Al,

haawh...
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Hij keek naar de helderste ster en zei: “Gij zijt mijn Allah.” Toen kwam de volle maan op. Abraham keek
naar de maan en zei: “Gij zijt mijn Allah.” Toen kwam de zon op en de maan en de sterren verdwenen.
Abraham zei: “Gij zijt de grootste, Gij zijt mijn Allah.” Toen werd het weer nacht en de zon verdween.

Abraham zei: “Mijn Allah is Hij, die dingen doet veranderen en ze weer terugbrengt. Mijn Allah is Hij, die

aanwezig is achter alle veranderingen.”



