Geluk

Mijn grootste geluk daar,
Was mijn ongeluk hier.
Mijn lijden immer hier,

een maat voor de hemel.

Mijn gemis hier,
Kennis van daar.
Mijn ontreddering,

maat voor liefde.

Mijn levens onvermogen,
gewoon hier te zijn,
mijn terug verlangen,

een maat van echt leven.

Mijn ongeluk,
Wegwijzer naar

Immens geluk.

Wees maar niet bang,

Kom, maar bij Mij, kom!
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