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Ik mag een getuige zijn van Jou.

Ik hoef niets te handelen of doen,

Alleen maar waar te nemen,

te luisteren steeds stiller en voller.

 

De verbazing en verwondering,

van al je schoonheden roert me.

Het ontroert me steeds verder,

als veerstrelend in de wind,

te dalen, te landen, geliefd.

 

Ik mag getuige zijn van Jou.

Ik hoef niets meer te doen,

Gewoon zijn met Jou,

Je fluistert in mijn oren,

Je blaast in mijn hart,

Sssttt niets zeggen of doen.

Bang dat je weg gaat,

Val ik aan je voeten,

compleet verloren,

geheel gevonden.
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Met dat niets sta ik op,

Ga de dag in, samen,

een verstilde vriend.
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