Gevallen engel

Ik ben een van die velen,

op de aarde gevallen engelen.
Heb mijn vleugels afgebonden
uit eender pure val angst.

(ik net als jij)

Dat verlangen weer vliegen
is meer dan oneindig groot.
Het maakt mij ongelukkig hier,

dit wel en niet te weten.

Maar wat ben ik hier

in vergelijking met daar?
Het zelfde plus meer,
plus dat kostbare hier.

Engelen zijn jaloers op
de gewaarwording van
dit fysieke levenszijn,

daarin vooral die liefde!!

Een engel, OK,
maar menszijn,
is kostbaarder,

Engel
Ziel = kostbaar
Ziel + geest = kostbaarder

Lichaam + geest + Ziel = kostbaarste

Mens


https://www.jung-coach.com/gevallen-engel/

