Gevangenis

Zo ver gereisd en dan toch
terecht en thuis in dit gevang,
vreemd zelfgekozen en gehecht.
Zolang is al gewoon,

dat anders niet bestaat.

Angst voor het felle licht
Houd mij in de schaduw
van deze spelonken.

Met het licht is ook duister.

Duister verleden nooit meer.

Tralies als bescherming eens,
nu als krampende beperking,
het is nimmer nooit niet nodig nu,
ga maar zacht en voorzichtig,
staan in dit ochtend gloren.


https://www.jung-coach.com/gevangenis/

