Gevonden worden

Overdag kun je me in de stilte vinden.
Als je teveel zoekt ga ik onmerkbaar weg.
Ik ben op plekken waar jij niet bent.

In de schaduw, in de luwte en de wind.

Ik ben allergisch voor al je handelen,
voor zover ik niet bij je mag zijn.
Doe niets overdag dagelijks zonder mij,

richt je aandacht op Mij die je niet kent.

Misschien laat Ik Mij dan vinden,
zoals je een halo waarneemt,
plots en onbewaakt, in de rust.

Je aanwezigheid is groter dan ik.

Mijn aandacht vergrotend tot ver om mij,
mijn ogen, oren, neus, tong en keel,
je bent groter en meer dan alle zintuigen.

Jouw hart kan de hele wereld omvatten.

Maak je kleiner dan je eigen hart,
zodat Ik je wederom kan omvatten.
Je kan dan in Mij rusten en zijn,

dan zul je Mij waarnemen en kennen

zoals eens altijd vroeger ook was.

Niet zoeken en toch te vinden,

meer nog gevonden worden.
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