
Gevonden
Gevonden

Hoe ooit heb je me gevonden,
verstopt in donkere spelonk,
in kil en rotsig aardedonker,
op plekken waar niemand is?

Daar heb je gevoeld
en zacht geaaid,
wat was vergeten,
waar ik was.

In stil verlangen
daarop gewacht.
Liefdesstreling
heeft mij bekend.

https://www.jung-coach.com/gevonden/

