Gewicht

Kan ik jou dragen

mijn zware hart!

Mag ik jou dragen?

mijn lieve hart!

In mijn handen wieg ik jou.

In Uw handen wieg ik mij.

Dat wat was komt.

Dat wat bestemd is.

Alleen jij maar te openen.
Zodat daarin U mag wonen.

En ik daarmee thuis kom.

Het is het gewicht van de deuren.
Het is het gewicht van het kolder.
Jij mijn hart bent licht.

Zo ligt als licht.

Als wind in zachte bries.

Oh in jou los ik mij op.

In jou smelt mijn kooi.

Hoe licht kan ik aan?

hoe veel geest laat ik toe?
Hoeveel gewicht laat ik los?
Kom oh kom verlaat mij niet!
Sta mij toe te staan.

Te midden van schreeuwen.

Te midden van ellende.

Sta mij jou toe,

te buigen voor jou,

zodat Jl) kan staan

Draai om mijn onbuigzaamheid,
draai om mijn kracht.

Veander mij van schilpad in haas.

van schorpioen tot week lam.

18 09 2004


https://www.jung-coach.com/gewicht/

