God en liefde

Als je de liefde wilt vinden
geef dan alles?.
Als je je geliefde in deze wereld
wilt vinden,

Geef dan eerst jezelf.
Als je God wilt vinden
Geef dan eerst je ziel,

Pas daarna zul je kennen,

dan zul je jezelf kennen.

Dezen zijn niet moeilijk te zien,
Zij hebben gegeven uit liefde.
Een liefde groter dan mensenlijf.

Zij zullen meer dan dat ontvangen.

Alleen deze liefde lokt ze terug,
Mensen zijn geschapen naar
evenbeeld van God.

Ook Gods schaduw in deze wereld.
Het is via die geliefden dat ook

God aan zichzelf kan groeien.

Mensen aan God gelijk,
delen van hun ziel schenkende,
delen pakkenden,
uit liefde, alleen uit liefde?.
om verbinding te houden.
Zo ook God ?..

Dit zien roept terug?

Voor ons geliefden,
duizenden spiegels,
spiegelen schoonheid

onsomonsheen.

Psychose als verzoek
en groot verlangen,

om in de spiegel van


https://www.jung-coach.com/god-en-liefde/

Ach liefdes therapie?
Het is de liefde??

Ik geef je mijn ziel,
want zij is verbonden
en gaat nooit verloren.
Meer kan ik niet doen.
Ik geef je het kostbaarste,
zonder om te kijken. Ik ben jij. 20070308



