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Alles ademt de liefde.
Alles komt van God.
Er is geen God behalve God.
Alles vibreert zijn liefde.
Waarom jij dan niet?
Waarom heb je je afgescheiden?
Offer je muur van bescherming,
Zodat ook jij kunt leven.
Zodat ook jij de liefde ademt.
Dan word ook jij geademt.
Met liefde beademt tot leven.
Laat los en tril je los,
Laat het water stromen.
Los van je hoofd.
Zet af die muts,
verdons die hartenschaal.
Aanbid door toelaten.
Aanbid door overgave.
Door te geven ONTVANG!
Door te ontvangen GEEF!

Stap in het licht,
Verwarm je eraan.
Wees verweest en wees,
als het nut van een bloem
die de schoonheid verhaalt.
Tot nut van hem die is.
Geur en ruik,
Zing en hoor,
Smaak en proef,
Raak en ontroer.
Ontroer jezelf,
Laat je ontroeren en geef.
Geef en offer jezelf.

Dat is genoeg..
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Het is klaar…


