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Hoe overleef je dat verlies

van die ene grote liefde,

zonder woorden, ik en jij;

alsook ooit eerder, hiervoor?

 

Wanneer eerst alles was

en daarna stilte, niets,

hart en ziel verloren,

niets en nog eens niets.

 

Onbeantwoord stil, ongekend niets,

Niets, niks, Aaawhhh!

 

Hoe overleef je dat verlies

van die ene grote liefde?

Hoe overleef je dat verlies

van je gehele binnen, zelf?

 

Beiden samen, zijn groter,

gelijkend op Jouzelf,

die grootste liefde,
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compleet en vol.

 

Als in- en uitademing,

van een geheel,

zonder Jou niets,

zonder mij hier niets.

 

Kleine pijn vangen door groter pijn!

Kleine liefde vangen door groter liefde!

 

Ik herinner mij daardoor, vanwaar ik kwam,

dat Al, dat alles, die grootste Liefde.

 

zonder woorden, ik en Jij;

net als ooit eerder, hiervoor.

 

Ooit ben ik nog meer thuis

met lichte stille frisse stilte,

ademloos omgeven in aanbidding,

in verwondering bij Jou en Al Jouwen.

 

20 04 2014 Zhikr Shams


