Hartenvrouw.

Je vraagt mij naar de zin.
Jij bent de zin van alles.
Je vraagt me waar naartoe?

Jouw hart bepaald alle weg.

Door jouw hartenadem
Kan ik tot vol worden.
Je liefdevolle ontvangst

Is een thuis voor mij.

Een zachte barenswee
Is daarvan het gevolg.
Een zachte opening
Van onderste gat.

Ach liefje laat mij worden
Wat je ooit was beloofd.
In jouw aanwezigheid

Durf ik te besterven.

Klaar voor hemels maal,
Manna en bruiloft.

Zodat wij geboren worden
En stilte geluk bewijst.

Zeg maar niets meer,
Welkom in mijn armen,
Houdt niet meer tegen

En kom in lichtens bloei
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