Heb Jij mij lief?

Heb je Mij lief meer dan je pijn?

Heb je Mij lief meer dan je angst?

Heb je Mij lief meer dan je bezit?

Heb je Mij lief meer dan je ouders?

Heb je Mij lief meer dan je genegenheden?
Heb je Mij lief meer dan alles hier?

Ik ben de maat van je liefde.
Ik ben de maat van je zijn.

Mij lief te hebben is vol te zijn.
Ben Ik al dat je hebt?

Dan zal ik zijn Al voor jou.

Ik zal je vullen als een fles,
met kostbaarste wijn die rijpt,
vergoten om Mij en voor Mij.

Ik ben die wijn en haar weg,

de druiven en haar boomgaard,
de zon en haar wind,

dorst en haar levens water,

de akker en haar vruchten.

Ik ben in alles aanwezig en
haar stille liefdes verlangen,

daarmee met en in alles één.

Mijn naam is liefde,

ik ben haar maat.

Jouw toestemming aan Mij,
is die maat van je liefde,
te merken voor anderen,
in je eigen aanwezigheid,
het licht in deze duisternis.
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