Herfst

Oude blaren vallen

Het regent sluimer,

de dag is donker.
Vergeet te leven en
schuil in mijn burgt.
Druppelt op mijn wang,
ogen als vijvers,

alle tijd vervormt,
winterherfst vervreemd.
Wacht op bloeien

van zomerkomst.
Wacht op bloeien

van kindesei.

Laat je maar zien,

kom dansen

in die regens!

Was je schoon

en dans met mij.
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