Hoe zou het zijn,,,,,?

Hoe zou het zijn om los te laten?
Om de angst de angst te laten zijn?
Hoe zou het zijn om open te zijn?

Om de wind door mij te laten blazen?

Hoe zou het zijn om nu te staan?
Om niet meer te kruipen in vroeger?
Hoe zou het zijn om licht te worden?

Om niet meer in duister te roeren?

Hoe zou het zijn om los te laten?
Om mijn schouders terug te krijgen?
Hoe zou het zijn te buigen voor U?

Om mijzelf weer terug te vinden?

Hoe zou het zijn gewogen te worden?
en ook goed bevonden te zijn?
Hoe zou het zijn te weten OK te zijn?

en daarmee te mogen leven!!!

Hoe zou het zijn een mens te zijn?
en daarmee ook iets van God?
Hoe zou het zijn een beest te zijn?

en daarmee ook iets van God?

Hoe zou het zijn van God te zijn?
en echt te weten dat het zo is?
Hoe zou het zijn te mogen leven?

en in de volheid daarvan te staan?

Hoe zou het zijn een glimlach te zijn?
in het gelaat van die God?
Hoe zou het zijn een glimlach te zijn?

in het gelaat van mijzelf?

Hoe zou het zijn liefde overal te zien?
en geen koppige tredmolenezel te zijn.

Hoe zou het zijn overal bevestigd te worden
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