Centurion,

Jij bent de bouwer,
niet voor je zelf,

maar voor allen.

Jij bent nederig,
diep bescheiden,
omdat je kent.

Je bent een bouwer,
van dat andere,

je oefent het ene.

Je kuras kan los,
en je werken vrij,

kom gewoon oprecht.

Ook al heb je
honderd gedood,
100%x100 gewond.

De centurion, Longinius, is een bekend beeld in de oude boeken.

Romeinen waren inderdaad soldaten en bekend juist om hun bouwwerken. Door het bouwen van
stellingen hebben ze eigenlijk de wereld veroverd. Het is de bouwer die vaak gemist wordt onder het
waardeoordeel over de soldaat. Mensen kijken vaak alleen aan de buitenkant en zien dan alleen het
harnas etc. en hebben dan snel een oordeel over hoe iemand is...Het bouwtalent wordt daarmee niet
gezien, je wordt daarmee niet gekend en gaat verloren in de opgeroepen strijd...

Er zijn een aantal denkbeeldige niveaus hierin:

Vechten en winnen

winnen en dan vechten, door trainen is het gevecht kinderspel

winnen en niet vechten, door kracht uitstralen niet hoeven vechten

vechten, niet winnen, sportieve kracht meting en toch je overwicht duidelijk maken

niet vechten en niet winnen, zodat niemand verlaagd wordt, allen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk en
toch wordt alles gedaan..Leiding geven zonder verheffing, zonder meer te zijn, alleen anders.


https://www.jung-coach.com/honderdman/

