Honger

Je bent hongerig in alles wat ik je bied.
Ik weet dat ik de veelvraat geweest ben

en je alles heb ontkent, vergeef me.

je alles terug te geven wat ik genomen heb,
je hebt het zo liefdevol afgestaan,

zo zonder klagen, volkomen overgevende.

Ik geef je alles wat ik heb,
mijn schouders, mijn nek,
benen en armen, buik,
maar vooral mijn hart,
dat heb je verdiend

en ook mijn hoofd,

mijn verstand en

al wie ik ben.

Je vreet me niet op,

maar geeft me juist,

al wat ik geef straalt Jou terug,
dit is offeren, offreren,

mij aanbieden aan jou,

alles in mij en ik.

Deze overgave, offer gave,

al die gaven, al die schoonheid,

al die rust in en met Jou.

Terwijl ik dit schrijf,
haal je een last van mijn schouders

en voel vleugelstompjes groeien.....
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