Horen

Ik oefen mij
te laten merken

wie ik ben.

Eerst een steen,
ook ik ben zo,
stil bezwaard.

Dan een boom,
ook ik ben zo,

alles fluisterend .

Daarna een koe,
ook ik ben zo,
ontvangend attent.

Dan een mens,
ook ik ben twee,
gewoon hetzelfde.

Dan ben Ik,
ik ben alles

alles door Jou.

Te laten horen,

is worden gehoord,
is erbij horen,

is te luisteren,

is te begrijpen.
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