Houdt mij wakker.

Vele jaren heb ik geslapen

Nu vele nachten maak je me wakker.
Wat is het dat je me verteld?

Dat wat alleen in de nacht oplicht.
Te vluchtig schemer voor de dag.

Mijn hart wat is het toch,
waarom klop je nu zo klaar?
Welk eens nodig scherm getild?
Je schemerspleet van hartelicht.
Verleid me maar, ont dek!
Belicht mijn schimmenlast,
Verlicht mijn jonger hart

opdat het mij weer verschoont

en van andere wereld doorstroomt

Is dit wat aanwakkert

in die korte eerste slaap.

Slaap als belofde van dag.

Dat wat later komen gaat

Van dagnacht naar nachtdag
Van kale steen naar zinderhart.
Van blinde klomp naar oh!ceaan
In stille nacht naar wondere dag.
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