
Huil maar
Huil maar

Je hebt gewoon gelijk,
deze wereld is ook een hel.
Hoe weet je dat eigenlijk?
Onder je verdriet zit iets,
iets dat de werkelijkheid kent.
iets dat weet hoe het kan,
iets dat weet en kent.

Je mate van verdriet
is gewoon een maat,
een maat van je weten.
Huil maar gewoon,
je hebt gelijk.

Dan daaronder zul je vinden,
als je die opstand inziet,
accepteert dat het waar is,
dan zul je weten hoe,
ervaren wat het is,
gewoon in jou,
daarin te staan,
is opstaan,
dat
weten,
de hemel
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