Huilen

In mij is een huilen,
Een verdriet zoo diep.
In mij is een kracht,

Een kracht zoo groot.

Te ontvangen vuil verleden
En schrale dood.
Alles te ontvangen met jou

Mijn lieve kind.

Je hebt zoo krachtig gedragen,
Je hebt zoo veel gegeven.
Voor jou wil ik zijn

Een lieve vader en troost.

Mag ik naast je zitten
En bij je zijn in de diepte?
Jou wil ik horen en

Rijk uit naar je toe.

Kom maar huilen
En vergeet de rest.
Hier ben je veilig

En niet alleen.
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