
ijs
Water en ijs

Een ijsblokje viel in het glas
hard tingelend geluid!
Zacht smelten de scherpten,
het geluid verstomd.

langzeker wijzigt de vorm
en vult het glas.
Druppels worden als de adem
van de blazer.

Drijvende in smeltens pijn
blijft iets zachters over.
kleiner en onzichtbaarder
Steeds stiller, steeds warmer…
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