Heb je gekend

Ik heb je gekend
zoals soms een mens een ander,
zeldzaam schaars doorzicht,

in dat onverwachtse gloren.

Schaarse onomfloerste schoonheid,
momenten zo stil geschonken,
Je hebt me be- en ontroert,

thuis gebracht en ontvoert.

Ik heb je gekend,
zoals soms een mens een ander,
je bent in en met mij

gegroeid en ontgroeid.

Je te kennen is je
daarbij los te laten.
Je vrijheid te geven,

om te gaan en
misschien

ooit te komen?


https://www.jung-coach.com/ik-heb-je-gekend/

