[llusie en snoeihout.

Welke illusie leef je?

Welke wereld bouw je?
Welke hou je in stand?

Is dat wat je doet illusie?
Slechts ijdelheid om niets?
Is er dan niets van waarde?
Wat is dan echt?

Wat aan mij is echt?

Wat in mij gegeven

en niet gemaakt?
Ingeboren en niet geleerd?
Durf ik mij aan mijzelf te laten?
Verder dan ik ben

kan ik niet zien!

Verder dan ik ben

kan ik niet zijn!

In mij groeit een plant,
zoals planten groeien.
Door alles heen

groeit er echt iets.

van twijg tot twijg,

van blad tot blad,

van wortel tot wortel.

Een echt houvast,

tot stam aan mijzelf.
Geen illusie maar

levend hout met blad.
Wachtend op de bloesem.
Wat voor boom is dit??
Wachtend op de vruchten.
(Aan de vruchten

herkend men de boom.)
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