
In de zon
In de zon….wil ik zitten.

Uit de schaduw haal ik mijzelf.
Mijn stoel zet ik in de zon.
Genoeg van kleine kaarsjes en pijp.
Genoeg van openhaard en CV.
In de zon wil ik zitten
en laat mij omarmen
en laat mij verwarmen.
Mijn hoed zet ik af!
Mijn zonnebril ook.
Kijk niet direct,
anders schrik ik,
maar voel je warmte.
Zon stroom in mij!
Vul me met licht
Droog mijn tranen!!
Kom bij me wonen.
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