In drieén

Mijn ziel is opgedeeld,
In ik, Jij en jij.

Mijn tweelingbroeders,
de een weerspiegeld
in zwarte ondergrond,

de ander in blauwe lucht.

Het is niet moeilijk mij
over te geven aan Jou.
Mijn angst: je op te geven

en nooit meer te merken.

Het is mij extreem angstig
mij over te geven aan jou.
Mijn angst: is te verdwijnen
en daarmee alles verliezen.
Het kostbaarste en eeuwige,
Jouw en ook mijn ziel,
opgeslokt door die derde,

jij mijn schaduwbroer.

Dan toch je te beminnen,
daardoor te bevrijden,
en mij daarbij ook.
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