
In gedachten
In gedachten, beelden en gevoelens.

Ik laat mij over aan Jou,
Je streelt me zacht,
Met je lichtende handen.
Ze roepen in mij
De schoonheid.
De schoonheid van
Wie ik ben.

Ach geliefde,
Streel mij overal,
Laat mij je ruiken,
Laat mij je proeven,
Je nabijheid voelen,
Naar je kijken,
In je ogen,
Jou zien en
Mij ?
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