In het ei

Ik trek mij terug

in mijn eigen eierschaal.

Mijn hoofd de dooier,
mijn lijf de schaal.

Het hardste binnen,
het zachtste buiten.
Terug en omkering,

van hoe ooit.

Drijvende in dat bad,
het hoofd, hart
en lichaam drijvende,

loslatende hierin.

Als in een warm bad,
laat ik alles gaan
en vergeet langzaam

mijn ontwording.

Kere weer om,

weer om.
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