Instrument

Al jaren zoek ik iets,
een mooi instrument,
om muziek te horen,

om muziek te voelen.

Alles geprobeerd van
fluit tot piano,
luisterend naar een kakofonie

van hele orkesten.

Mij rest niets anders
dan trouw aan eigen,
deze hart pianola,

mij daarin te bekwamen.

Door luister liever
dan druk draven.
Binnen te luisteren,

daardoor verbonden.

Een groots festijn,
allerlei levensklanken,
een levenssymfonie,

in en om mij..
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