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Al die lege flessen,
Verzameld heb ik ze,

Niet eens genoeg statiegeld
voor een lekkere slok.

De ene fles nog mooier
dan de andere zonder wijn,

er is geen druppel hier,
in dit huis te vinden.

Alle wijn is in mij,
daarom vind ik niet.

Hoofdpijn krijg ik ervan,
om gek te worden.

Wie oh wie wijst mij,
één goed gevulde fles,
verstopt door lelijkheid,

maar gevuld en vol,

Oh, vol?..
Een echte vriend

Die is en niets moet
Of nog hoeft ?

Bestaan ze nog??
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