Kenning

Soldaat, leider,

dichter en wijze vrouw,
Wetenschapper,

koopman en tovenaar,
Buigen voor dat wonder kind.
In aanbidding zoeken zij

Dat van grootste schoonheid,
Die hoogste kwetsbaarheid,
Van gene zijde gegeven.

De reis is nodig geweest,
Anders is geen kenning,
Anders geen aanbidding
Anders geen overgave.

Jij kunt mij niet kennen,
Jij kunt mij niet begrijpen,
Als ik zelf niet eens

Het hoogste in mijzelf
Kan ?kennen?,

alleen haar werk.

Zo ook naar anderen,
Allen een spiegel van dat,
In ander licht en kwaliteit,
Een ieder spiegel van dat.

De taal dit te zeggen,
Bestaat niet in woorden,
Of stille beelden.

Zij sluiten alleen maar uit.
Het hoogste een kind.
Taal van het hart,

een ander plat pad
Misschien trilling??

Dat wat resoneert,

In mij en jou.


https://www.jung-coach.com/kenning/

