
Kennis
Kennis?

Je vraagt me vanwaar die kennis.
Ach liefste het is maat van wanorde,
de versplintering die is ontstaan,
fragmentatie van mijn ontzieling.

Maar meer nog de weg terug,
die wederkenning van liefde,
die ooit in mij was en nu
langzaam weer terug veert.

Kennis is slechts de maat
van die liefde van eens,
om alles te versplinteren om
iets van grootste kostbaarheid
voor jou en mij te bewaren.

Het is de zegen die terug keert,
bij veel levensmoed en liefdeskracht.
Die eigen diamant terug te slijpen,
Jouw licht te mogen herkennen,
jouw licht te mogen kaatsen,
mee te mogen mee resoneren,
die regenboog vol met levenskleuren
om samen met jou te mogen genieten.

Echte kennis vergroot liefde,
vergroot kostbaarste aanwezigheid
omdat dat is wat het inhoud.
Dat dan samen met Jou en jou
te ervaren en te beminnen,
wij zijn hierom samen
en daarom nooit alleen.
voor Iohannah die kent en weet
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