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Ik ben een muzikant
het hart mijn instrument.
Alles wil en zal ik doen
om haar vol fijn te horen,
muziek van het Hart.

mijn lichaam is de antenne,
mijn hoofd de processor,
het hart mijn professor.

ik buig voor dit h..art,
het heeft mijn volle aandacht
ik ben in Haar gebed,
Zij stemt mij af.

mijn gift aan de wereld
is mijn eigen Hart,
is Zij wel van mij?

ik kies Haar weg,
Haar weg is de mijne,
Haar geluid het mijne,
Zij oefent mij Haar klavier.

ik leen je Mijn hart,
opdat je mag horen,
zodat je vol kan leven.

Die Ik is in het hart.
het jouwe en het mijne,
er is geen verschil,
alles één levensorkest.
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