Kind-vader..

Ik begrijp er niets van
Wat doe ik verkeerd?

Je geeft me een tik

En ik weet niet waarom.
Waarom sla je me?
Waarom doe je me pijn?
Heb ik jou pijn gedaan?

Je luistert helemaal niet

Je hoort me niet

Je gaat maar door

Ik word gek van je.

Waarom sla je me?

Heb ik het zo verkeerd gedaan?
Ik begrijp je niet.

Ach help me dan?

Ach waarom ben je zo hard
Kind-kwelgeest..

Verlos me van die kwelgeest
Verlos me van dat domme.
Maak dat je me liefhebt

Ik voel het niet.

Ik voel geen liefde.

Je bent doods,

Je bent eng

Je bent lelijk.

Je bent onaardig

Rotop!! Ga weg!

Verlos me van die vent

Ga weg vuile flikker!

Blijf van me af!

Ik doe je wat!

Maar ik ben klein

En jij bent groot.
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Wat te doen?

In mij roep ik jou.

Wat ik niet kan weerstaan
Spiegel ik inmijzelf.
Onverzettelijk en groot
Ik blaas mij op tegen jou.
Je moet eens wagen!

Ik verscheur je

Als je dichterbij komt

Jij kan mij niet houden

Ik houd mij vast

Ik blijf staande
Tegenover jou...

Ik blaas mij op!

Kom maar vuil kreng

Ik zal je krijgen.

Maar ik kan niets..

Je pakt mijn liefje (mijn broer)
Mijn andere ik.

Ik ben weerloos.

Ik verlies de strijd

Jij wint via hem (mijn broer).
Ik ben verloren..

Red mij, red mij

Niets meer kan mij redden
Alles is verspeelt...

Mijn liefste (broer) ik heb je verloren
Ik ben je niet trouw geweest
Ik was bang en heb verloren.

Ik red het niet alleen..
Ik ben verloren...
Jij bent groot en ik..?

Van binnen schrompel ik



