
Koning
Koning,

 

Ik ben als een Koning, net als mijn broeders.

Iedereen hier is van Koninklijke bloede,

velen zijn hun afstamming vergeten,

gedragen zich als slaaf.

 

Die her-innering zit in ieders bloed,

velen zijn met alleen nu of gister bezig

en niet waarvan, waarheen, waartoe;

ze hebben vergeten van waar, van daar.

 

Er bestaat hier geen heelheid,

Zonder liefde,

Zonder ouders,

Zonder geboorte,

Zonder broeders,

Zonder zusters,

Zonder huwelijk,

Zonder thuis,

Zonder koningin,

Zonder geboorte,

Zonder kind,
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Zonder Koning,

Zonder Liefde,

Zonder Thuis,

Zonder…..

 

Net zoals buiten, maar dan binnen.

Dit her-inneren is werk, net als buiten.
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