The pauper who would be king

Je bent geboren

Uit een geslacht van Koningen en koninginnen,

Zij die heen en weer gereisd zijn

tussen hier en de pleroma,
Door middenwereld,

vreemde rijken heen.

meerdere malen om te dienen.

Een armoedzaaier hier,
een zwerver verloren,
maar een koning daar,

in vrijheid van de ziel.

Het is verwarrend,

alles door je heen,

zo ook schuld van generaties.
Maar dat is koningschap.

dat is dienen.

Dit te weten, te blijven,
Te blijven staan,
Voor jou en mij,
en allen die zijn,

of nog niet zijn.

Breng die ster van daar
naar hier en ontsteek

jouw licht in deze duisternis.
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