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Diep in dit lichaam
In krochtig grot opgebaart.
Lang geleden het
grootste offer gebracht.
In grot, brandkast en
kist ingeborgen,
Zoals ieder echte Farao,
in doeken gewikkeld
om lang te bewaren,
dit hoogste goed.
Jairis, christus kind,
laat mij U verleiden
hier terug te komen.

Welke Mozes aanvaard
deze lange reis?
Welke Abraham heeft moed
deze steen weg te rollen,
doeken af te wikkelen,
om weer terug te gaan
naar stervensmoment
in het vuur te staan,
met eigen zoon,
in eigen schedelrots
veertig jaar geleden.
Bent U dat?
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