Kracht

Ik ben lager dan iedereen,
want iedereen is sterker
dan het diepste zelf.

Zo ook ik
Ik ben sterker dan Jij
en heb mijzelf verlaagd.

In mijn oefening
ben ik niet bestaand

alleen om Jou.

Mij te verkleinen,
om Jou te verhogen,

om Jou te verleiden.

Van ieder de voeten
te wassen als oefening,
als voorbereiding voor

Jou.

Dit is ware kracht
dit is ware moed,
Om niets te zijn

en daardoor alles.
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