
Laat me los
Laat me los!!

Ach liefste, ik hoor je roepen.
Een kind in gevangenis,
Verward met mummie.
Waarom die tralies??
Voor jouw bescherming!!!

Ach liefste, ik hoor je roepen.
Een aap in stalen windsel,
Verward met kruiken.
Waarom die stalen wanden??
Voor jouw bescherming!!!

Ach liefste, ik hoor je roepen.
Een blinde aap met kind,
In armen gesloten.
Waarom die kruiken??
Voor jouw bescherming!!!

Ach liefste, ik hoor je roepen.
Waarom die albasten kruiken??
Das voor het mooiste,
Het kostbaarste in je
Voor jouw bescherming!!!

Ach liefste, ik hoor je roepen.
Je vesting is onneembaar,
7 keer loop ik om je heen
en fluister schoonheid zacht.
Alleen voor jou.
Alleen voor Jou..
Alleen voor JOu…
Alleen voor JOU
voor jou
je bent gezien
je bent gehoort
in stil duister donker
zacht fluister tastende…..
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