Laat mij vallen

Laat mij vallen

in mij zelf.

Laat mij mij toevallen!

In mijn lichaam val ik,

in plekken niet geweten
naar plaatsen lang vergeten.
Sissende trilling van vallen,
naar mijn eigen apezelf

en wordt zo apetrots!
Struikelend door het doolhof
van het rechter hart.
Strompelend naar het licht.
Val, strompel, struikel lichter.
Lichter in die levens put.
Waar is Jouw bodem?

Waar is de mijne?
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