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Een land van vervreemding,
waarbij liefde iets is en niet is
waarbij liefde iets is en niets is
Gevangen ben ik in de gekte
die gekte van de wereld.
Verloren ben ik in verstorven verdiet,
van vele liefdes gemis en verloren
in een wereldlijk-lijk gekkenhuis
langs welke draad kan ik terug,
waar is mijn Joker, mijn Ariadne?
Verlok me terug mijn liefste,
door wendingen en doods gevaar
soms ben ik gewoon de weg kwijt
en hoop dat jouw liefde me vind.
Verlok me terug mijn liefste,
opdat het monster me niet opvreet
en ik zacht mag worden in jou.
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