Leren.

Als kind te ontvangen
Van “alwetende” ouder.
Vaak mentale botsing van

ervaring en letterkennis?

Als volwassen in botsing
met gelijke weerstand.
Op de vlucht te slaan

en te verdwijnen?

De ander niet veranderen,
maar in jezelf en

juist hierin te gaan,
daardoor te veranderen
en daarmee de wereld,
daarmee alles en

ook die ander.

Echt leren is in jezelf
Echte kennis uit ervaring.
Ken U zelve en

Ken de wereld.

De hoogste kennis
niet uit denken,
niet uit verleden,
van horen zeggen,

maar uit eigen schaduw.

Daar waar wij niet
willen zijn, uit verleden
verloren te zoeken

in eigen schaduw

Naar die ene ster.

In jou en mij.

In dit licht te kennen

In dit licht leren.


https://www.jung-coach.com/leren/

Verbinding met jou.



