Levenslust

De afstand tot het leven,
je stil eigen verdriet,

is slechts een maat

voor de afstand tot jeZelf.

Het is moeilijk buiten buiten laten
en stil naar binnen be-inkeren.
Het is eigen lust en beleven,

met moet moed terug daarin.

De stille opbrengst is leven,
Levenszucht, levenslust,
alleen voor jou alleen

en toch dichtbij samen.


https://www.jung-coach.com/levenslust/

