Liefste

Alles valt op zijn plek; Verleden en heden.
Waarom Jij, waarom ik, Ik weet het niet.

Je lijden en ontsporing gelijkbaar.

Die ene vraag; mag ik geliefd worden,

mag ik liefhebben, mag ik zoo zijn?

Ja m’'n liefste altijd!! Weest en leef!;

Laat je liefhebben als nooit tevoren,

zoals ooit!

Vanwaar je komt ik weet niet,

maar je bestaat echt.
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