
Liefste
Liefste,

Vele malen heb ik je ontmoet
En iedere keer heb je gegeven.
Iedere keer ben ik onzekerder,
Of ik je wel heb verdiend.

Vele malen heb ik je ontmoet,
En iedere keer heb ik je gezien.
Iedere keer heb ik mij verstopt,
In de hoop dat je mij zult vinden.

Vele malen heb ik mij verstopt
om iedere keer te worden gevonden.
Iedere keer verder en langer weg
In stijgend verlangen naar jou.

Vele malen heb jij mij bewezen
En iedere keer heb ik mogen horen.
Iedere keer meer mogen kennen,
Dat jouw liefde tijdloos en altijd is.

Vele malen heb ik mij geschaamd
En iedere keer om jou verloren.
Om Iedere keer te worden gevonden,
Ik ben altijd alleen van en bij jou.

Vele malen heb ik dit moeten leren
En iedere keer is nog sterker.
Iedere keer meer van mij voor jou,
Meer samen dan ooit daarvoor.

Jij en ik in lang en veel verleden,
Samen vol te groeien naar
Weer een volgende stap,
Kom pluk mij tussen sterren

En weer hier op aarde.
Gaan we nog een keer?
Kom je nog een keer?
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Ra ra waar ben ik?

Zoek mij om je te vinden
En zelf hier samen te komen.
De mooiste vruchten samen,
Zaad voor eens nog weer meer?..
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