Loch Ness

In diepste donker duister
verscholen onder water.
Bewaakt door tien

Witte vissersboten,
zwemt de grootste vis.

Jij onvervreembaar
aanwezig en mooi,

uit het water halen
mag nu niet gebeuren.
Dit is jouw rijk en

daar buig ik voor.

Dit is jouw plek

en thuis bij mij,

S nachts vrij zwemmen,
overdag slapend.

Jij bent prachtig mooi,

met oude macht bekleed.

Op jouw rug,

neem mij mee,
altijd verbonden,

in ieder draken zee,
Ik tussen lucht

en watergrens .....
Jij de rest ...

aan Jou is alles


https://www.jung-coach.com/loch-ness/

