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Vandaag ben ik weer ziek,
Het regent op mijn gezicht,
het groeit in mijn hart.
Het web van liefde omspant
mij en mijn hart,
meer en meer,
het net wordt nauwer en
de vis kan net bewegen.
Ach meester vang mij,
genees mijn ver wrongen,
genees mijn afstand,
ik geef mij gewonnen.
Telkens verder in deze
diepte en put
daaruit liefde
uit die
bron
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